Slotvalkensteinsedijk (of Slotsedijk)

De Slotvalkensteinsedijk is een oude rivierdijk, mooi beplant
met iepen. Daar waar deze dijk zich met een rechte hoek
naar het noorden ombuigt, ligt het Valkensteinseblok, een
door 4 wegen afgesloten terrein, waar destijds het beroemde
slot "Valckesteyn" gelegen was.

Tot enige jaren geleden was er nog iets te zien van de
overblijfselen van het slot, dat gesloopt werd in de periode
1826-1828.

"Valckesteyn" is in het begin van de 14° eeuw gesticht door
een oudere tak van het geslacht der machtige Heeren van
Putten en vertoonde vrijwel dezelfde bouworde als het slot te
Geervliet, dat vermoedelijk iets ouder is.

Slot "Valckesteyn" stond door zijn zware dikke muren als een
onneembare vesting bekend. Het heeft dan ook verschillende
belegeringen doorstaan, vooral ten tijde van de "Hoeksche
en Kabeljauwsche twisten".

De laatste eigenaar was de schout van Poortugaal, Pieter
Johan Tijke.

In maart 1927 werd bij het graven van een sloot op het
voormalig terrein van het slot een zandstenen gevelsteen
gevonden met de tekst: "Juva conatus meos Jehova",
hetgeen betekent: "Heere help mijne pogingen". Dit steentje
Is destijds aan de burgemeester van Poortugaal
overhandigd.




